
Heemkunde Vereniging Nederweert bezoekt Kasteel Daelenbroeck 

Op zondag 19 sept. 2010 bezoeken bijna 50 leden van H.V.N. het kasteel Daelenbroeck in 

Herkenbosch. 

Tekst: L. Vossen-Creemers, foto's: S. Vossen  

 

 

 



 

Tijdens het genieten van vlaai en koffie vertelt gids Maria Bonten over het ontstaan van het 

kasteel en de historische context waarin die ontwikkeling geplaatst moet worden. Het is 

opmerkelijk hoe een en ander aansluit bij wat ons bekend is uit de schoolboekjes over de 

vaderlandse en algemene geschiedenis. 

Na de prachtige gewelven van de hoofdburcht bewonderd te hebben, vindt er een heuse 

plechtigheid plaats. Ons verdienstelijk lid mevr. van Gemert-Stockmans wordt tot Ridder 

geslagen en voorzien van de daarbij behorende versierselen.. 

Voordat de terugreis wordt aanvaard, wordt de honger gestild met soep en broodjes. 

Een wandeling door de voorburcht brengt ons naar de hoofdburcht waar een beeldpresentatie 

volgt over de Limburgse kastelen, de adel en de modieuze gebruiken van de hoogadelijke 

dames in de verschillende episoden (middeleeuwen; renaissance; barok; empire). 

  

  

Voorwaar een leerzaam en geslaagd uitstapje. 

 


